
Mei: Bewust zijn … 

 

Ik ben vaak buiten te vinden. De natuur laat zich in deze tijd van zijn beste kant zien. 

Knoppen komen uit, kleuren verschijnen, de vogels zijn druk bezig, de mensen komen meer 

buiten… Ik kan hier erg van genieten. Tegelijkertijd ervaar ik een enorme rust.  

 

De natuur is er gewoon en gaat zijn gang. Alles op 

zijn eigen tijd. En dat pas ik ook zoveel mogelijk 

toe in mijn leven. Natuurlijk zijn er veel dingen 

waar ik mij met plezier voor wil inzetten en dan 

heb ik te maken met planning, agenda’s en 

meerdere ballen die ik in de lucht wil houden. Toch 

helpt het buitenzijn mij om vanuit een zekere rust 

keuzes te maken. Een groter bewustzijn van wat 

belangrijk is: ‘bewust zijn’ dus eigenlijk. Ik kan het 

ieder aanraden.  

 

Wil je eens met mij een wandeling maken of ben je 

benieuwd naar de themawandelingen? Je bent van 

harte welkom. 
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